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Alles wat je moet weten over het kamp 
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Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Woordje van de GRL Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Belangrijk: bezoekdag Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Belangrijke kampdata op een rijtje 5 

Waar gaan we op kamp? 6 

Vertrek en terugkeer 7 

Wie gaat er mee? 8 

Ondertussen in het buitenland 9 

EHBO en de keuken 10 

Wat neem ik mee? Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Wat neem ik mee? Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Brieven Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kapoenen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Welpen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Kabouters Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Jongverkenners Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Jonggidsen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Verkenners Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Gidsen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Jins Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Zeep en shampoo Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Startweekend Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 



 

3  

Woordje van de GRL 

 

 
 

Dag allemaal 

Dit is alweer het allerlaatste groepsboekje van het jaar. Dit 
boekje bevat alle informatie over tien belangrijke dagen 
aan het einde van juli. Dus vanaf nu mogen de mama’s en 
papa’s beginnen verlangen naar of al treuren om enkele 
kinderloze dagen en ook wij kunnen stilaan op kampmodus 
overschakelen. 

 
In dit boekje kunnen jullie alle praktische en nuttige informatie vinden over het kamp. 
Informatie over hoe en wanneer, maar je komt ook te weten wie er dit jaar voor al  dat 
eten zal zorgen. Een tipje van de sluier kunnen we als groepsleiding wel al oplichten... 
We gaan dit jaar op kamp in Merksplas! 
 
Inschrijvingen is nog mogelijk tot 29 juni, dus rep je als de bliksem richting het 
inschrijvingsformulier op de website indien je dit nog niet gedaan hebt. U vindt het 
inschrijvingsformulier onder het tabblad ‘kampinschrijving 2025’ 
 
Ook willen we jullie nog eens wijzen op de huurmogelijkheden bij Scouting Engsbergen 
gaande van alle soorten tenten tot bestekkoffers, verlichting,… en dit steeds aan zeer 
democratische scoutsprijzen natuurlijk! Ideaal voor een tuinfeestje of een zomerse BBQ. 
Voor meer info of reservaties kan u steeds mailen naar 
verhuurscoutingengsbergen@gmail.com. 
 
Bij vragen, al dan niet in verband met het kamp, kan je steeds bij ons terecht! 
 
Zo, nu kan het uitkijken naar een fantastisch scoutskamp echt beginnen! 
Tot op kamp! 
 
Een stevige scoutslinker,  
Sari, Kaat, Lotte & Nio 
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Belangrijk: bezoekdag 
 
 

Ook dit jaar kan iedereen die wil een kijkje komen nemen op 
onze bezoekdag. Deze organiseren we  op de laatste dag van 
het kamp! Aangezien meteen na de bezoekdag de oudere 
takken en de leiding alles beginnen afbreken, hebben we 
besloten om ook dit jaar de bezoekdag vroeger te laten 
plaatsvinden. 

 
 

De bezoekdag zal plaatsvinden op zondag 27 juli. Familie en vrienden zijn allen 
welkom op het kampterrein op deze datum vanaf 11u00. Rond 14u30 zal de 
slotformatie plaatsvinden en daarna gaan de jongere takken (kapoenen, welpen 
en kabouters) meteen met hun ouders terug mee naar huis. Aangezien de 
bezoekdag opnieuw ‘s middags plaatsvindt en om jullie te kunnen voorzien van de 
nodige spijs en drank, organiseert ons oudercomité een picknick waarbij het 
belangrijk is om vooraf in te schrijven. Zo kunnen ze goed inschatten hoeveel ze 
van alles moeten voorzien. Je kan kiezen uit: 
 

o Broodje Hesp/Kaas met groenten + wafel (€8) 

o Broodje Kaas met groenten + wafel (€8) 

o Broodje Hesp met groenten + wafel (€8) 

o Broodje met groenten + wafel (€8) 

o Hotdog (€5) 

 
Gelieve voor vrijdagavond 18 juli je bestelling door te geven.  
Bestelling kan je via volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrqgzdY_PsNSYeeI803q9t9lp52tF
qE4syZk8uUIjtgzreA/viewform  
of via www.scoutingengsbergen.be.  

Zoals steeds zal er genoeg drank zijn. 
 
Let op: voor de leden die mee op kamp zijn, moet je geen picknick bestellen! 
Scouting  Engsbergen zorgt hier zelf voor. 
 
 
Alvast tot op de bezoekdag!
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Belangrijke kampdata op een rijtje 
 
 

Wanneer Wat en waar 

Dinsdag 15 juli van 18u tot 20u Inleveren kampbagage @scoutslokaal 

Woensdag 16 t.e.m.  
donderdag 17 juli 2025 Vertrek op voorkamp voor Jins en Leiding 

Vrijdag 18 juli 2025 

Vertrek op kamp met de fiets: 
Jonggivers en givers om 08u00 @Scoutslokaal 

 
Vertrek op kamp met de bus: 

Kabouters en Welpen om 09u00 @Scoutslokaal 

Dinsdag 22 juli 2025 
Vertrek Kapoenen op kamp vanaf het 
Scoutslokaal om 09u00 met de auto 

Zondag 27 juli 2025 

Vanaf 11u00 zijn ouders welkom op de 
Bezoekdag.  

Kapoenen, Kabouters en Welpen gaan mee naar 
huis met ouders na de slotformatie (ca. 15u00). 

Maandag 28 juli 2025 

Jonggivers, Givers, Jins en Leiding keren met de 
fiets terug na afloop van het nakamp. We 
komen ‘s namiddags aan in Engsbergen.  

Concrete uren worden op de bezoekdag 
meegedeeld. 

Zondag 14 september 2024 Startdag 
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              Waar gaan we op kamp? 
 
We gaan dit jaar op kamp in Merksplas, een dorp in de 
Noorderkempen. Op de bezoekdag (27 juli) zijn ouders en 
kennissen uiteraard van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen! De rit met de auto bedraagt ongeveer 40 
km, zo’n drie kwartier rijden.  

 
De weide is makkelijk te vinden via GPS of Google Maps. 
Verdere instructies in verband met parkeergelegenheid 
volgen nog! 
 
 
Adres: Kapelstraat 10, 2360 Merksplas.
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Vertrek en terugkeer 
Vertrek 

Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter OP TIJD, IN UNIFORM en GEPAKT 
aan het lokaal is. Zodoende hebben we nog de tijd om aanwezigheid van alle leden 
te checken. Zorg ook dat uw zoon/dochter zeker een identiteitskaart of Kids-ID 
meebrengt. De oudere takken (jonggivers en givers) gaan een fietstocht langsheen 
knooppunten volgen tot aan het kampterrein. Ze moeten dus ieder hun fiets en 
een fluovest meenemen. Voor de jongere takken vertrekt de bus om 9u, dus 
gelieve rond 8u45 zeker aanwezig te zijn aan het scoutslokaal!  

Gelieve er ook voor te zorgen dat uw zoon/dochter bij vertrek speelkleren 
meeheeft (jongsten) of kleren die bestand zijn tegen de opbouw (jonggivers t.e.m. 
jins). 

 
 

Naar huis (Bezoekdag of Nakamp) 

Voor de Kapoenen, Kabouters en Welpen is de bezoekdag tevens het einde van het 
kamp. Ouders en familie kunnen eens komen kijken hoe wij de voorbije dagen 
hebben geleefd in afzondering van de buitenwereld. Niemand mag het terrein op 
voor 11u00. Wij vragen vriendelijk dat na de slotformatie (rond 15u00) alle ouders 
en jongste leden onmiddellijk het kampterrein verlaten, zodat wij vlot met de 
afbraak van het  kamp kunnen beginnen. Vergeet ook niet om ruimte te voorzien 
om de bagage van uw kind mee naar huis te nemen. Gelieve alle mogelijke bagage 
mee te nemen, de rest komt pas maandagavond 28 juli aan het scoutslokaal toe!  
De jonggivers t.e.m. jins komen na afloop van het nakamp terug met de fiets. Ze 
worden verwacht in  de namiddag aan het scoutslokaal. Concrete afspraken worden 
op de bezoekdag bekendgemaakt. 

 

Opmerking: we staan het niet toe dat ouders hun kinderen komen bezoeken tijdens 
het kamp. Indien er zich noodgevallen voordoen, kan u de Groepsleiding steeds 
bereiken op onderstaande nummers: 

 

Sari Verhoeven: +32 468 27 53 88 
Kaat Van Nuffelen: +32 479 23 32 31 

Lotte Masschelein: +32 478 30 69 12 

Nio Ponet: +32 472 66 02 38 
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Wie gaat er mee? 

 
Arne Uten en Wouter Verwimp 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kapoenen Jonggidsen Verkenners 
Lotte Masschelein 

Sari Verhoeven 

Anna Van 
Genechten 

Maria Duchesne 

Flor Duchesne 

Lander Mertens 
Oscar Gybels 

Jelte Boonen 

Daan Leysen 

Kabouters Jongverkenners Jins 

 Jozefien Gybels 

Marie Van 
Genechten 

Bram Ooms 

Lieke Boonen 

 

Stien Peeters 
Marthe Claes 

Rik Bellings 
Senne Crabbé  

Laure Mertens 
Noa Ponet 

Welpen Gidsen Materiaalleiding 
Dora Goelen 

Emoa Van Deyck 
Tom Van Gelder 
Mats Verlinden  

Hannah Thielens 
Laura Sannen 

Kaat Van 
Nuffelen  

Nio Ponet 
Noa Ponet 

Daan Leysen 
Laura Sannen 

  
Groepsleiding 

 Sari Verhoeven  
Kaat Van Nuffelen  
Lotte Masschelein 

Nio Ponet 

In totaal zijn we met ongeveer 140 leden en 35 volwassenen (leiding, kook en fourageploeg) op kamp. 
 

Kris Mondelaers, Rien Vandenborre, Jeff Cels en Anneleen Verwimp 
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Ondertussen in het buitenland 
 

Onze jins trekken er naar jaarlijkse 
gewoonte weer op uit aan het begin van de 
maand juli. Nu zij genoeg pizza’s gebakken 
hebben, pintjes getapt op trouwfeesten en 
hun leven als +18jarige lonkt, zijn ze klaar 
om te vertrekken op een groot buitenlands 
avontuur.µ 

 

Van donderdag 3 tot zondag 13 juli gaan Floor, Noah, Mette, Aileen, Lara, Lore, Mylo, 
Laure en Noa op BUITENLANDS KAMP in Montenegro.  

Ze zullen er rondtrekken van Podgorica tot Zabljak, van Lepetani tot Virpazar en volop 
genieten van een zelf in elkaar gebokst kamp. 

We wensen hen een avontuurlijke en verkwikkende trip toe. Geniet van jullie laatste 
dagen als leden! 

 
 
 
 



 

10 
 

 

EHBO en de keuken 
 
INTUSSEN AAN DE KEUKENTENT... 

Om de maagjes van deze grote bende te vullen, kunnen wij dit 
jaar rekenen op de hardwerkende zielen Rien, Kris, Jeff en 
Anneleen. Gewapend met koelwagen, pannelikker en 
patattenmes zorgen zij ervoor dat ook dit jaar weer 600 liter 
melk, honderden kilo’s patatten en astronomische 
hoeveelheden fruit en yoghurt de weg vinden naar onze leden. 

 

Om eten te kunnen klaarmaken, heb je natuurlijk eerst voedsel 
nodig. Daarvoor zorgen Wouter en Arne. Water, elektriciteit, 
koeling en logistiek zijn allemaal zaken die zij zullen aanpakken! 

 
 

 
 
KLEINE ONGELUKJES 

Uiteraard zijn er enkele mensen met medische kennis 
beschikbaar voor alle kleine of iets minder kleine kwaaltjes 
tijdens het kamp. Rien zal bijgestaan worden door enkele 
leidsters. Indien je kind aangepaste medicatie nodig heeft, 
gelieve dit ook te melden in de medische fiche of via een 
mail, zo kunnen we optimaal zorgen voor ieder zijn 
gezondheid.
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Wat neem ik mee? 
  

In de Scoutsshop of AS Adventure kan men steeds terecht voor advies of gerief. Ook wij 
beantwoorden graag eventuele vragen. Gelieve ook alle spullen van uw zoon/dochter te 
merken. Zo beperken we de stapel verloren voorwerpen! 
Kapoenen gaan slechts half zo lang op kamp, gelieve hiermee rekening te houden. 

Voor 10 dagen neem ik mee: 
• LUNCHPAKKET VOOR VRIJDAG 18 JULI! 
• Mijn uniform 
• Hoofddeksel tegen de zon 
• Identiteitskaart of Kids-ID (afgeven aan de leiding bij vertrek) 
• Bord en bestek en de oudere takken een aardappelmesje 
• Slaapzak 
• Luchtmatras (liefst ook plakgerief, ook al is dit voorradig) of veldbed 
• Hoofdkussen 
• Zaklamp (evt. petzl voor op hoofd) en extra batterijen 
• Pyjama 
• Drinkbus (groot) 
• Schoenen: stevige wandelschoenen, sportschoenen, laarzen en evt. sandalen 
• Ondergoed: 10 paar sokken, onderbroeken (evt. onderhemdjes) en telkens 2 

paar reservestuks 
• Lange broeken: 2 à 3 
• Shorts: 3 à 4 
• T-shirts: 7 à 8 
• Pull met lange mouwen (2) en één dikke trui (1) 
• Regenjas 
• Schrijfgerief: postzegels, papier en pen 
• Tip: schrijf je enveloppen van je Kapoen/Kabouter/Welp al op voorhand 
• Evt. strips, boeken en/of spelletjes (diabolo, frisbee, …) (geen must) 
• Shampoo, douchegel (we verkiezen Ecover) 
• Washandjes: 6 stuks 
• Tandenborstel, tandpasta en bekertje 
• Handdoek: 6 stuks (donkergekleurd en gemerkt aub) 
• Keukenhanddoek: 3 stuks (gemerkt aub) 
• Zwembroek of badpak en badmuts 
• Eventueel nagelknipper en kam 
• Zonnecrème (en aftersun) en muggenmelk 
• Linnen zak 
Tip: Voor de kapoenen/Kabouters/Welpen is het makkelijk om op voorhand al zakjes/ 
pakketjes te maken met kledij per dag
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Wat neem ik mee? 

 

 
Voor jonggivers, givers en jins (tweedaagse op kamp): 

• Matje 
• Fluovest en helm  
• Fietstassen  
• Stevige wandelschoenen!  
• Gamel (indien je dit niet hebt, moet je dit niet speciaal gaan kopen) 
• Trekrugzak 

Kapoenen, Kabouters en Welpen  
• klein rugzakje om tijdens de dagtocht rond te stappen (liefst brede 

banden zodat deze niet snij den tijdens het wandelen) 

Gedurende 10 dagen NEEM IK NIET MEE: 
• Snoep en koeken (deze zullen worden verzameld aan het begin en worden 

bijgehouden door de leiding om er de groep mee te trakteren). 
• iPod, MP3-spelers, gameboys, … 
• Gsm’s horen niet thuis op kamp, ook niet voor oudere leden. 
• In noodgevallen kunnen ouders bellen naar de nummers vermeld op pagina 7 
• Haardrogers, stijltangen, kortom alles met een stekker 

 
 

Hoe pak ik dit allemaal in? 

Het is een kunst om een trekrugzak of valies goed in te pakken. Enkele tips: 

o Geen vuilniszakken of losse zakken gebruiken 

o ALLE bagage GOED ETIKETTEREN met NAAM en TAK 

o Trekrugzakken (voor op tweedaagse): grote, zware spullen steeds onderaan. 
Zorg ervoor dat je gewicht evenwichtig verdeeld is. 

 

Waar breng ik dit binnen? 

Bagage kan binnengebracht worden op dinsdag 15 juli 2025 tussen 18u en 20u 
aan het Scoutslokaal. Zij die er niet kunnen zijn op dit ogenblik, kunnen deze 
spullen best meegeven aan kennissen of vrienden. Wie echt problemen heeft, kan 
steeds de groepsleiding contacteren! Gelieve alle stuks bagage heel duidelijk te 
merken met naam én tak van de leden. De bagage wordt door de leiding 
gestorteerd, dankzij duidelijke naamkaartjes gebeuren er minder fouten! 
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Brieven 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scouting Engsbergen 

t.a.v. (Naam Kind) + (tak) 
Markt 1  

2360 Merksplas 

Post krijgen op kamp is leuk! Daarom vragen 

wij aan ouders, familie en vrienden om ervoor 

te zorgen dat uw pagadder enkele brieven 

ontvangt van het thuisfront. Op het volgende 

adres komen ze steeds goed terecht: 
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Ook dit jaar krijgen alle leden een postkaartje om op 
te sturen. In het begin van het kamp zal er van iedere 
tak een groepsfoto genomen worden en hiervan 
wordt er dan een gepersonaliseerd postkaartje voor 
ieder kind uitgedeeld! 
 
 
 

 
 

Zorg dus zeker dat je kind enkele extra postzegels mee heeft! Zo kan iedereen de 
leuke ervaringen op kamp delen met vriendjes, neven, nichtjes en andere 
familieleden.  
Indien je meerdere kaartjes zou willen, geef dan een centje mee. Dan voorzien wij 
enkele extra kaartjes en/of postzegels extra! 
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Kapoenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoihoi lieve kapoentjes, 
 
Het is bijna zover… de allerleukste dagen van ons scoutsjaar komen er weer aan!!! Jullie 
kunnen nu echt beginnen aftellen naar een onvergetelijk scoutskamp met toffe, gekke en 
avontuurlijke spelletjes!! Wij hebben er alvast heeeel veel zin in!  
 
Hieronder kunnen jullie een voorproefje vinden, veel succes en tot op kamp!! 
 
Vele groetjes en knuffels van jullie leiding, Toto, Gigi, Veva en Nala  
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Welpen 

 

 

Dag welpjeeesss, het scoutskamp komt alleen maar dichterbij. 
Wij gaan alles eraan doen om er een super tof kamp van te maken, 
maar zonder jullie energie en inzet is dat nog geen zekerheid. Wij 
hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook en veel succes 
met de woordzoeker.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Hier een woordzoeker met 26 woordjes 
over het aankomend kamp, kan jij ze 
allemaal vinden? 
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Kabouters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hey allerliefste kaboutertjes! 
Het is EINDELIJK zover, de tien leukste dagen van het jaar komen 
er weer aan. Dat betekent tien dagen plezier maken, tien dagen 
met je beste vrienden en vriendinnen spelletjes spelen, maar 
vooral tien dagen zonder mama en papa !"#$%&'.  
Bereid jullie maar voor op sjorren, tenten opzetten, lekker eten en 
daarna natuurlijk ook afwassen en niet te vergeten de HUDO’s. 
Niet getreurd, want buiten de jaarlijkse dingetjes op kamp gaan 
we natuurlijk ook spelletjes spelen die allemaal te maken hebben 
met een supermegafantastisch kampthema. We begrijpen dat 
jullie waarschijnlijk allemaal suuuuuperbenieuwd zijn, maar we 
gaan natuurlijk nog niet teveel verklappen. Als jullie toch écht niet 
meer kunnen wachten, maak dan onze zelfgemaakte 
woordzoeker. Wie weet zitten er wel verborgen tips in!  
 

Dikke knuffels van jullie allerliefste leiding en tot op kamp! 
Bram, Jozefien, Marie en Lieke 
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Jongverkenners 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag allerliefste kapoenen, 
Mopje Jv’s deels toch nog een kapoenenhartje.  
De beste en geweldigste 10 dagen van het jaar komen er weer aan. Begin die fietsbenen al 
maar te trainen, want het wordt een pittige editie! Maar liefst 45 kilometertjes trappen! 
Gooi thuis al eens een tentje op, oefen dat ritsen en kruipen, want anders slapen en eten we 
straks we onder de sterren. En voor de nachtbrakers en roddeltantes onder jullie, Rik zal in 
zijn uniform klaar staan om samen met jullie in het natte gras te gaan rennen en pompen!"#$%&'.  
We gaan rennen, fietsen (heel veel fietsen), lachen, springen, afwassen (ja, moet ook 
gebeuren hé mannen),laat slapen (maar ook vroeg opstaan), koken als echte sterrenchefs en 
smullen van een goei vispanneke. 
En jullie hoeven je geen zorgen te maken als je een beetje heimwee voelt papa’s Rik en 
Sid staan elke avond klaar met een dikke knuffel en een nachtzoentje om je zalig te laten 
dromen.  
Dus: pak je goesting, je glimlach en je scoutshartje maar in, want dit wordt een editie om 
nooit te vergeten! 
Stevige linker en tot op het veld!  
Sid, Rik, Stien en Marthe  
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Jonggidsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dag allerleukste Jogi’s! Wat een geweldig scoutsjaar hebben we samen achter de rug! Van 
vuile schoenen tot buikpijn van het lachen, elke vergadering was een klein avontuur op 
zich. Maar… het mooiste hoofdstuk van dit scoutsjaar moet nog beginnen: het kamp! 
Pak je rugzak, je goed humeur en een stevige portie enthousiasme, want dit jaar trekken 
we voor 10 dagen richting de Kempen! Denk aan bossen om in te ravotten, 
zonsondergangen in de natuur, zotte spelen, kampvuuravonden met marshmallows en 
misschien wel een geheime missie of twee… Wie weet wat jullie allemaal te wachten 
staat? We verklappen nog niet te veel (geheimen zijn nu eenmaal spannender als ze 
geheim blijven ), maar geloof ons: jullie gaan je geen seconde vervelen. Om het wachten 
op die 10 onvergetelijke dagen wat draaglijker te maken, hebben we een klein extraatje 
voor jullie klaarstaan. Hieronder vinden jullie een kruiswoordraadsel dat een tipje 
van de sluier oplicht over wat er allemaal te beleven valt. Wij tellen alvast af — en hopen 
dat jullie even hard uitkijken naar het kamp als wij. Tot snel in de Kempen, Jogi-helden! 

Scouteske groetjes, jullie allerliefste, leukste, coolste, grappigste, sigmaste leiding 
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Verkenners 

 

 

 

Dag lieve verkennertjes 
Het scoutsjaar zit er helaas weer bijna op. Maar niet getreurd, want we gaan het jaar weer 
afsluiten met een spectaculair kamp. Dit jaar gaan we naar Merksplas een idyllisch dorpje 
in Antwerpen. Deze 10 dagen gaan we dan ook vol leuke spelletjes en activiteiten. Ook dit 
jaar zal een koersbroek geen overbodige luxe zijn, aangezien we de oversteek naar 
Merksplas maken met de fiets. Allemaal goeie examens maken en dan zien wij jullie heel 
graag terug voor het kamp groetjes Daddy en Gordon 
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Gidsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Whooo! Het is zover! Jij, _______ (naam van een kapoen), en _______ (naam van je 
celebritycrush ) gaan deze zomer op kamp naar _______ (plek waar je echt wel niet 
naartoe hoeft te gaan)! Jullie verzamelen om _______ (tijdstip) uur met je rugzak vol 
_______ (een functioneel voorwerp ) en een doos vol _______ (uw favoriete 
koffiekoeken). 
De eerste avond is het al meteen prijs: iemand is zijn/haar _______ (deel van uniform) 
kwijt en loopt nu rond in een _______ (grappig kledingstuk). Tijdens het avondspel 
moeten jullie _______ (werkwoord) met een _______ (dier) op je rug. Iedereen is 
superfanatiek, vooral _______ (naam van een grellige verkenner/gids), die per ongeluk in 
een plas _______ (vloeistof) valt. Jij, die al een tijdje een oogje op hem/haar heeft, kan je 
lach niet inhouden. Stiekem hoop je dat hij/zij je meevraagt naar het feestje op de laatste 
avond van het kamp. Zodat je hem/haar kan plezieren met_______ (een cadeau dat je 
krijgt op kerst). Ook hoop je de avond te eindigen met een momentje te samen, zodat je 
nog even met elkaar kunt _______ (meest randomste werkwoord ooit).  
‘s Nachts in de tent hoor je plots een geluid dat klinkt als een _______ (grappig geluid). 
Iemand roept: “Is dat een _______ (zoogdier) of gewoon _______ (naam van leiding) die 
snurkt?!” 
‘s Ochtends om _______ (vroeg tijdstip) worden jullie gewekt met een lied over _______ 
(random onderwerp). Iedereen is nog moe, maar na een ontbijt van _______ (eten waar 
ge uw joker voor zou ingezet hebben) en een beker lauwe _______ (drankje met prik), 
zijn jullie weer klaar voor een dag vol avontuur. 
In de namiddag bouw je samen met je patrouille een _______ (iets waar je op kan 
springen) van takken, touw en _______ (willekeurig object). Het werkt verrassend goed, 
tot _______ (random leiding) ertegen leunt en alles instort. 
‘s Avonds bij het kampvuur zingen jullie luidkeels liedjes over _______ (een vak waardoor 
ge inslaap valt in de les) en marshmallows vliegen in het rond. Plots komt er een 
mysterieuze figuur uit het bos met een _______ (geel voorwerp) in zijn hand... Het blijkt 
gewoon _______ (naam van iemand uit jouw familie) te zijn, verkleed als _______ 
(bekend personage). 
Kamp is nog nooit zo _______ (bijvoeglijk naamwoord) geweest! 
 

Hoi liefste gidsjes! Eindelijk is het bijna zo ver: 
SCOUTSKAMP!!! Om alvast in de kampsfeer te komen 
kunnen jullie dit invulverhaal invullen!! XXX 
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Jins 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

Jow vrienden en vriendinnen,  
Het is bijna zover! Nog een paar nachtjes slapen voordat we er 
samen op uit trekken. Bereid je voor op een maand vol gelach, 
gekibbel en plezier. Wat er op de planning staat? Eerst 
Montenegro onveilig maken en daarna de Kempen op zijn kop 
zetten.  
Om jullie algemene kennis over Montenegro bij te schaven, 
kunnen jullie alvast dit kruiswoordraadsel maken.  
 

Stevige linker,  
leiding 1 & leiding 2 
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Zeep en shampoo 

 

 

Als Scouts en Gidsen zijn we bekommerd om de natuur. 
Daarom zouden we graag een oproep doen om ook dit jaar 
opnieuw biologisch afbreekbare zeep en shampoo mee te 
nemen op kamp!  

 
 
 
 
 

Natuurlijk wassen wij ons op kamp niet onder een warme douche waarbij het water 
naar de rioleringen loopt. Met waskommen en/of douchezakken (zelf mee te nemen) 
spoelen we het zweet en aarde van ons af. Natuurlijk moet dit water ook ergens 
naartoe. Graag zouden we dit het liefst zien gebeuren met biologisch afbreekbare 
producten zodat we de natuur niet te veel verstoren of  beschadigen! Zeker nu we dit 
jaar ons kampterrein aan een rivier opzetten, kan een ecologische shampoo en zeep 
heel belangrijk zijn! 

Ecover is hiervan een voorbeeld en al jaren ons vast afwasmiddel op kamp, zij hebben 
ook douchegels en shampoos maar ook bij andere (bio)winkels en je apotheek kan je 
terecht. Er zijn tegenwoordig verschillende biologische merken met shampoos, 
douchegels of zeepblokken die hun goede voorbeeld volgen.  

 
Zo hopen wij een (klein) steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat Scouting 
Engsbergen nog lang in mooie natuur op kamp kan gaan! Er is maar één  wereldbol, en 
daar moeten we allemaal samen zorg voor dragen! 
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Startweekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nu het einde van het scoutsjaar nadert, willen we ook al even vooruitblikken 
naar volgend scoutsjaar. Dat gaat van start op zaterdag 13 en zondag 14 
september en dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
 
We gaan er met zijn allen een geweldig STARTWEEKEND van maken met 
allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. We nodigen alle kinderen, 
ouders, grootouders, oudscouts, sympathisanten,… uit om samen het 
nieuwe scoutsjaar af te trappen.  
 
We starten het weekend zaterdag met een kubb-toernooi en een 
doorlopend scoutscafé. Trommel je familie en vrienden zeker op. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Na het succes van vorig jaar, hopen we alvast weer 
op een massale opkomst. 
 
Zondag is iedereen welkom om mee te proeven van een scoutsactiviteit, 
tijdens het leden vs ouders-spel. Kom dus gerust met het hele gezin naar de 
scouts, maak kennis met de nieuwe leidingsploeg en speel mee (ook niet-
leden kunnen deelnemen). ’s Middags kan je genieten van onze overheerlijke 
picknick voor om 14u de normale scoutsactiviteit start. Voor de ouders en 
sympathisanten voorzien we een wandeling of je kan ook rustig in ons 
scoutscafé blijven hangen en genieten van de randanimatie die wij voorzien. 
 
Ook dit jaar zal er geen aparte kampfotoshow zijn, maar zullen alle 
kampfoto’s doorlopend getoond worden tijdens dit weekend en kan je net 
als de voorbije jaren ook de link met de foto’s bestellen. 
 
Wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie er allemaal te zien! 
Tot dan! 
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